Voorbije toekomst

Lieve Abigaél,
je leeft nu
in de voorbije toekomst.

Je zult altijd er nog zijn.

Je bent voor ons
nooit lang geleden.
Je hoort
er nog altijd bij

Je bent aanwezig
in onze onvervulde verwachting.
Je bent aanwezig
in onze slapeloze dromen.

Je naam vervaagt niet
in onze herinneringen.

Je bent present
als je er niet bent.
Je bent waar je bij had kunnen zijn.

Je bent niet van voorbij,
niet van gisteren.

Je bent van gisteren, van vandaag en morgen:

voorbije toekomst.

Marinus van den Berg
Uit: “Je naam Kklinkt in ons door”

Lieve allemaal,

De afgelopen tweeénhalf jaar waren zwaar, maar
ook zeer verrijkend. Door Abigaél hebben wij een
dosis levenservaring en wijsheid meegekregen,
waardoor wij als mensen zijn gegroeid. Abigaél
heeft ons leven oneindig verdiept, zin gegeven en
dat dragen wij de rest van ons leven met ons mee.

Ondanks alle verdriet en zorg, de afgelopen jaren,
staat deze periode in ons hart gegrift als een dierbare,
warme periode, waarin zoveel mensen zoveel
hebben gegeven van hun liefde, kracht en kunde!
Aan Abigaél, aan ons, aan elkaar, bedankt daarvoor.

Het troost ons dat wij niet de enige zijn met verdriet
om Abigaél. Samen met jullie de dood en het leven
van Abigaél te mogen delen, doet ons goed.
Het leven biedt ons genoeg uitdagingen, om voor
te vechten en door te gaan. 't Zal niet gemakkelijk
zijn, maar wij weten dat wij op veel mensen kunnen
steunen.
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